Even voorstellen:
In juni 2024 ben ik, samen met Peter, met veel plezier weer in Ermelo komen wonen na een
periode van 40 jaar leven in andere woonplaatsen.

Opgroeien in Ermelo betekent vrijheid, natuur en gymnastiek! Mijn beide ouders en zus
waren tijdens mijn jeugd actief bij GV Sparta. De uitvoeringen, sportinstuiven en spelen in
het toestellenhok tijdens de jazzlessen van mijn moeder staan mij nog altijd met een
glimlach bij.

Mijn actieve gym carriére startte dan ook bij GV Sparta met ritmische (sport) gymnastiek. Na
verhuizing uit Ermelo (en daarmee de overstap naar een andere vereniging) maakte ik
vervolgens deel uit van de de nationale RG selectie van 1986-1989 (groep), werd
verenigings-regio-assistentbondstrainer tot ‘99, jurylid en ladyspeaker en ronde deze
activiteiten af met een baan als regioconsulent bij de KNGU tot 2005.

Gymnastieksport vormt de basis voor een leven lang, met plezier bewegen. Het draagt bij
aan de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen en maakt dat zij vol vertrouwen
nieuwe avonturen aangaan. Vanuit die basis biedt GV Sparta voor alle leeftijden en
verschillende niveaus mogelijkheden, met een aanbod in verschillende disciplines.

Met mijn terugkomst in Ermelo heb ik de wens weer te aarden in mijn geboortedorp en hoe
kan dit beter dan actief te worden bij de gymnastiekvereniging waar met zoveel plezier een
start voor een leven lang bewegen wordt gemaakt.

Heb je interesse om ook een steentje bij te dragen? Als lesgever, vrijwilliger, bestuurslid?
Neem gerust contact met mij op voor een kop koffie / thee om de mogelijkheden te
bespreken.



